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‘De grauwe wade van de
fijne motregen, die in de

nanacht de slapende kermis
had gedekt, sleepte bij het

vale naakte morgenlicht nog
over de Straat.’ ~ I.B.B.
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De Straat
100 jaar geleden verscheen een
roman naar het verstikkende -
maar stiekem toch ook vrij
pittoreske - leventje van de
mensen in de Voorstraat te
Vianen. De auteur Ina Boudier-
Bakker (1875-1966) schreef in
deze roman over onmacht en
eenzaamheid, maar ook over
hoop op een socialer leven. 

Kunstenaars rondom  Gemeen-
te Vijfheeren-landen hebben op
verschillende manieren de the-
matiek uit het boek ‘De Straat’
proberen te verbeelden. 

Aanschouw deze prachtige wer-
ken in de Lekpoort aandachtig
en spot thema’s als ‘armoede’,
‘het leven in de (Voor)straat’ en
‘eenzaamheid’.

Merel Wolfkamp 
(junior conservator)

Armoede

‘Armoede, egoïsme, ongelijke ver-
deling van voedsel... Voor de een
een verdienmodel, voor de ander
een levensbehoefte.’ Alda Hutten
maakt met haar werk ‘Het Goud-
gele Graan’  een  verbinding met
de kortzichtigheid van de nota-
belengemeenschap in het boek. 
De kunstwerken samen stellen
eveneens vragen over hoe ego-
ïsme in verband staat met mense-
lijkheid. 

Het leven in de
(Voor)straat

Hoewel Ina Boudier-Bakker het
leven in de Voorstraat beschreef
als beknellend en verstikkend,
laten enkele kunstenaars de Voor-
straat in een heel ander daglicht
zien. Prachtige, pittoreske straat-
gezichten van o.a.  van der Vlerk
en van Straten gaan op de tweede
verdieping in dialoog met
bijvoorbeeld het werk van Petra
Ververs-Evers. Zo laat dit laatste  
  werk a.d.v. mixed-media juist die    
   dwangbuis van 20-eeuws fatsoen  
    doorschemeren.

Eenzaamheid

Ina Boudier-Bakker is ervan over-
tuigd dat mensen in essentie
diepgaande eenzaamheid ervaren.
Ze stelt dat oprechte commu-
nicatie en werkelijk contact in haar  
  visie onbereikbaar zijn. 
   Zeven kunstenaars hebben hun 
   eigen visie van ‘eenzaamheid’ in 
    hun kunst weten te vatten. 
   Maakt het feit dat wij allen wel- 
  eens eenzaamheid ervaren ons 
 juist niet minder eenzaam?


